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voorwoord

Wat betekent
het om christen
te zijn?

Het is een indringende vraag in deze
eeuw. De postmoderne wereld waarin
we leven creéert zo'n angstige en chao-
tische leefomgeving dat we het gevoel
krijgen dat de wereld vit elkaar valt.

In Oost-Europa speelt het dagelijks leven zich af in
een gespannen en stressvolle omgeving. Op de
werkplek, in de bus, op de markt, bij de huisarts,
op de seculiere school. Die druk maakt ons
kwetsbaar voor zedeloosheid, agressie, corruptie
en ongeloof. In een samenleving die nog steeds
diep besmet is door het atheisme en de wreedheid
van het communisme. Het is niet gemakkelijk om
christen te zijn in Qost-Europa. En zeker niet als we
elke maand balanceren op het dunne koord van
financieel tekort...

“.elke maand balanceren
op het dunne koord van
financieel tekort...”

De overheid houdt van donaties en materiéle
steun aan de arme mensen, maar niet van het
vormen van gemeenschappen. Zeker niet van een
christelijke gemeenschap. De reden is vrij eenvou-
dig en logisch: een donatie of materiéle steun
creéert afhankelijkheid, maar een christelijke
gemeenschap creéert vrijheid. Het dagelijks brood
moet immers altijd samengaan met het bevrijden-
de Woord van God!

Materiéle steun creéert
afhankelijkheid, maar een
christelijke gemeenschap
creéert vrijheid.

In Oost-Europa richten we ons daarom niet alleen
op de materiéle hulp, maar werken we ook aan
christelijke gemeenschappen. Hiervoor moeten we
de behoeftigen uit hun sombere omgeving
nodigen en hen een thuis bieden. Een plek waar ze
niet alleen fysieke, maar ook geestelijke warmte
vinden. We wijzen hen de weg naar het geestelijk
huis: een huis gebouwd van levende stenen.

Wat betekent het voor u om christen te zijn in deze
tijd? Ik wil ook u uitnodigen om zelf kwetsbaren op
te zoeken in hun noden. Helpt u mee aan de
uitbreiding van dit geestelijke huis?

Sdndor Zsolt
Sandor is een van onze
projectpartners in Roemenié.

Met zijn organisatie organi-

seert hij hulpprogramma’s
om families weer hoop voor

de toekomst te bieden.



“Het kleine kan ook

gezegend worden tot

redding van één ziel!”

Bijzondere Noden

biedt diaconale hulp
PORTRET

Recht doen in een krom

in binnen- en buiten-

land namens de

Gereformeerde systeem
Gemeenten. Hierbij
verdelen we onze
hulp in onderstaande
thema's:
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portret

“Mijn man verdient 100 Peso’s per dag. Vroeger konden we daar prima van
leven, maar nu koop je daar nog maar 4 tomaten voor. Of 1 ei.”
Zo vertrouwt Yudelis me toe.

et Cubaanse financiéle systeem is

ingestort. Door overmacht kunnen

inwoners zoals Yudelis nauwelijks

rondkomen. Hun armoede is dus niet
het gevolg van verkeerde keuzes, gebrek aan
scholing of de kwaadwillendheid van één persoon.
De oorzaak ligt dieper; het is een voorbeeld van
een systeem dat niet meer functioneert. Hoe
ontstaat dit en wat is hierin onze taak?

In de ‘ontwikkelingswereld’ zeggen we vaak:
geef mensen geen vis, maar een hengel. Of, nog
beter: leer ze hengels maken. Maar wat als de
zee vervuild raakt door industrie, of wordt
leeggevist door grote buitenlandse vissersbo-
ten? Achter armoede gaan vaak complexe
oorzaken schuil.

Voor de oorzaak van alle gebrokenheid in de
wereld moeten we terug naar Genesis 3. De val
heeft niet alleen de relatie verbroken tussen God
en mens, maar ook tussen mensen onderling en
tussen de mens en de schepping. Dit komt ook

tot uiting in falende politieke, economische en
sociale systemen. In het werk van Bijzondere
Noden lopen we overal tegen deze gebroken-
heid aan. We zien het als we Roma bezoeken,
die aan de grond zitten door het communisme
en verslavingen. We horen het als onze partner
op de Westbank meldt dat een kind met

Ondanks de moeilijke omstandigheden

helpt Yudelis andere kwetsbare men rrT




handicap wordt gezien als een straf van God en
daarom wordt weggestopt. We ruiken het als we

in de Dominicaanse Republiek bij de vuilnisbelt
lopen, waar Haitiaanse immigranten werken
omdat ze door hun afkomst geen scholing of
baan kunnen krijgen.

Permanente bewaking

Veel van deze gebroken systemen zijn het
resultaat van duizenden jaren van ontwikkeling.
Ontwikkeling op verschillende niveaus. Van
scheefgegroeide tradities in een afgelegen dorp
tot foute overeenkomsten in de wereldhandel. Al

Geef mensen geen vis, maar
een hengel. Maar wat als de
zee wordt leeggevist door grote
buitenlandse vissersboten?

deze systemen worden door machtige mensen
gevormd, maar degenen in materiéle armoede
hebben hier vaak nauwelijks invloed op. Zo ook
in het geval van Yudelis in Cuba. Door alle
financiéle en politieke malaise is er een groot
gebrek aan alles. Inmiddels wordt er vanuit de
communistische overheid wel ruimte geboden
voor eigen initiatief. “Zou je dan in je achtertuin

geen kippen kunnen fokken?” vroegen we. Al
gauw werd ons duidelijk dat Yudelis daarvoor
nauwelijks aan startmaterialen kan komen. En
ook dat er permanente bewaking zou moeten
komen, omdat alles gestolen wordt zodra je je
hielen licht. Ook dit geeft weer aan hoe velen
vastzitten in een verwrongen systeem, waaruit
ontsnappen ingewikkeld is.

Waar staat je wieg?

Soms zet het je even stil, deze ongelijkheid
tussen hen en ons. Dan komt het extra binnen,
bijvoorbeeld als je een leeftijdsgenoot ontmoet.
Zo spreek ik Khaleda, een jonge Afghaanse
vrouw. Samen zitten we in kleermakerszit op de
vloer van haar tent. We zijn in hetzelfde jaar
geboren, maar zij woont met haar man, baby en
peuter op een paar vierkante meter in een
vluchtelingenkamp. Geliefden en bezittingen
achtergelaten, herinneringen aan verschrikkin-
gen meegenomen. Levend in chaos en onzeker-
heid. En ik met de wetenschap dat ik een veilig
thuis, een familie, kansen en rijkdom heb. In
hetzelfde jaar ter wereld gekomen, maar de
plaats van onze wieg bracht bij onze geboorte al
zéveel verschil in onze levens. Dan gaat het door
je heen: Waarom is dit onderscheid, dit verschil
in startpunt? En vervolgens: Wat doe ik met de



Nor rofl of st/rrmg drums )
With deeds of /o ve and e/"“"c___y
The heav ﬂ/y golon Z" S.

voorrechten die ik gekregen heb?

Want voorrechten hebben we. Legio. We kunnen
(vaak ook terecht) kritiek leveren op de Neder-
landse politiek, maar het staat als een paal
boven water dat we bijzonder gezegend zijn om
in een land als het onze te wonen. Een land waar
veel systemen goed zijn ingericht. Waar de
politie je beste vriend is (als je je gedraagt).
Waar we rechtspraak hebben. Waar ons

Het staat als een paal boven
water dat we bijzonder
gezegend zijn om in Nederland
te mogen wonen.

spaargeld niet verdampt. Waar de keuzevrijheid
groot is. Die wetenschap maakt dankbaar. Toch
zijn er ook in Nederland genoeg voorbeelden te
vinden van mensen die buiten hun schuld om in
de problemen komen. Denk alleen maar aan de
toeslagenaffaire, waarbij mensen door een
falend sociaal systeem in de knel kwamen. Of
aan daklozen die van het kastje naar de muur
worden gestuurd. Of aan Ali die door racisme
minder kans heeft op een baan dan de gemid-
delde Jan Jansen.

Op de barricaden

Is het nu onze taak om al deze grote problemen
aan te pakken? Moeten we de barricaden op
voor politieke en economische hervormingen?
Moeten we regimes omverwerpen en sociale
wetten invoeren? Het is zeker goed en Bijbels
om te streven naar gerechtigheid. Denk alleen
maar aan Micha 6 vers 8: “Hij heeft u bekend
gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de
HEERE van u, dan recht te doen, en weldadig-
heid lief te hebben, en ootmoediglijk te wande-
len met uw God?” Hier gaat het dienen van de
Heere hand in hand met zorg voor de naaste.




Of, misschien beter: het dienen van de Heere uit
zich in het omzien naar de naaste. Micha lijkt het
in de vorige verzen zelfs meer te waarderen dan
het offeren van “duizenden van rammen en tien
duizenden van oliebeken.”

Het is dus ongetwijfeld een Bijbelse opdracht om
te werken aan een samenleving waar iedereen
gelijke rechten en kansen heeft. Het streven
hiernaar is echter ingewikkeld en soms zelfs
gevaarlijk. De geschiedenis leert dat daar veel
wijsheid voor nodig is. Zo is het inmiddels
gebleken dat veel inwoners van het Mid-
den-Oosten beter af waren onder een stabiele
dictatuur dan in de chaos die nu heerst doordat
‘het Westen” democratie en gerechtigheid wilde
brengen.

Handen van de kerk

De missie van BN ligt ook niet op een dergelijk
hoog politiek niveau. Wij werken niet aan lobby,
democratie of het opzetten van grote eerlijke
productieketens. We beginnen graag op kleinere
schaal en vanaf de basis. Samen met plaatselij-
ke kerken en christelijke organisaties. Zoals onze
partner Sandor het in het voorwoord zegt: het
versterken van christelijke gemeenschappen
waarbij het Woord en het brood aan elkaar
verbonden zijn. Zo helpen we bijvoorbeeld
Yudelis en andere Cubanen aan basisbehoeften
via het ‘departamento de misericordia’ (afdeling
van barmhartigheid) van de Cubaanse kerk. Zo
werken we in Roemenié aan het versterken van
gezonde families. En zo zetten we in Kenia
spaargroepen op, zodat families niet afhankelijk
zijn van zogenaamde ‘loan sharks’ die woeker-
rentes rekenen.

Bovenstaande klinkt ver weg. Maar het werk dat
onze partners namens onze gemeenten in het
buitenland doen is ook een taak voor ieder van
ons in Nederland. Het is goed een open oog te
hebben, een open hart. Het is goed om bewogen
en barmhartig te zijn in het dagelijks leven. Dat
kan zich uiten in omzien naar iemand die in de
goot is beland door een fout systeem of door
(gebrek aan) opvoeding. Of juist helpen als
misere veroorzaakt wordt door eigen foute
keuzes. Soms betekent enkel het letterlijk omzien
naar elkaar al veel. Het maakt in de dag van

een bedelaar namelijk een wereld van verschil of

iedereen zijn blik vermijdt of dat er iemand tussen zit

die hem aankijkt en toeknikt. lemand die hem Zziet.

Dokter Silvia over
gebroken systemen
in Dominicaanse Republiek

“We kunnen diverse voorbeelden noemen van
gebroken systemen: politiek, corruptie, bureau-
cratie, onderwijs, economie, gezondheidszorg,
huisvesting, infrastructuur en cultuur.

Ik noem alleen de gebrokenheid van de onder-
wijsongelijkheid. Veel dorpen hebben een
gebrek aan goede leraren, lesmateriaal en
lokalen. Hierdoor blijven leerlingen achter bij de
leerlingen uit de stad. Dit geldt met name voor
leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben.
De ongelijkheid in onderwijs tussen dorp en
stad is een duidelijk voorbeeld hoe systemen de
armoede in stand houden.

Dit voorbeeld laat zien hoe structuren bijdragen
aan een negatieve spiraal. Deze systemen
kunnen we helaas moeilijk beinvioeden. Maar
wat bij mensen onmogelijk is.. We hebben
gezien dat de Heere niet wordt beperkt door
systemen. Regelmatig hebben we gezien dat
God ingrijpt in schijnbaar onmogelijke situaties.
Het is een herinnering dat er niets onmogelijk is
voor de Heere.

Ook al kunnen we systemen niet repareren, we
zijn instrumenten van Gods barmhartigheid en
gerechtigdheid te midden van alle ellende.”




Stel je voor. Morgen'is je geld maar de helft waard.
Zou je dan vandaag alleswitgeven? Zomaar een
vraag die speelt bij onze partners in de projectian-
den. Waar mensen huh dagelijkse inkomen volledig
moeten inzetten voor het dagelijks levensonderhoud, ' »

-

drukt inflatie als een loden last. Dit gebeurt in diver;,- W
S

se landen, waar inflatie in het slechtste geval honger = "
betekent. We geven enkele voorbeelden.

Cuba -31%

"De situatie op Cuba blijft verslechteren. De schaarste is
groot en velen verlaten het land. We zien dat ouderen lijden
onder de slechte economische situatie. Doordat ze weinig
voeding krijgen, zijn ze ook vatbaarder voor ziektes.”

Bijzondere Noden probeert de noden te verlichten. Dit
gebeurt onder andere met een maaltijdenproject voor
ouderen en door armen te voorzien van essentiéle

middelen zoals medicatie, ondergoed en voedsel.




| Een land in het
Nederland - 3,6% 4 . Midden-Oosten - 120 %

Als gemeenten binnen ons eigen kerkverband te maken ! “De hoge prijzen brengen een viterst moeilijke
hebben met een diaconale hulpvraag die hun draag- | situatie met zich mee. Het salaris is erg laag
kracht overstijgt, dan kunnen ze een beroep doen op | vergeleken met de aankopen. Ongeacht je
de steun van Bijzondere Noden. '_ ~ baan is je inkomen dus sowieso niet gelijk aan
1 je vitgaven. De meesten leven nu onder de
armoedegrens. Veel mensen hebben medi-
sche hulp, medicijnen en voedselhulp nodig.”

Bijzondere Noden helpt met eerste levensbe-
hoeften, zoals voedselhulp. Daarbij concen-
treren we ons voornamelijk op kwetsbare
ouderen en mensen met een beperking.

Turkije - 52 %

“De inflatie is als een tweede aardbeving. Dit is een serieus probleem voor velen,
die in stilte lijJden onder armoede. De prijzen stijgen dagelijks en treffen alle
mensen in Turkije. Degenen die in het aardbevingsgebied wonen, worden nog
meer getroffen dan anderen, aangezien de voedselprijzen sinds februari 2023
met meer dan 130 procent gestegen zijn!”

Wij steunen aardbevingsslachtoffers met kleding, levensmiddelen,
luiers en medicijnen. Enkele gezinnen krijgen hulp voor schoolgeld.

Nigeria - 33 %

“Een kop rijst is nu 150 procent duurder dan
vorig jaar. Ik dacht dat de economische
situatie niet slechter kon worden. Maar nu
gaat het echt heel slecht. Mensen zoeken
naar dagelijks eten en buikvulling. Het enige
voedsel wat we hebben, houden we voor
onze familie. Door de schaarste zijn sommi-
gen gaan stelen.”

Bijzondere Noden ondersteunt in de meest
schrijnende gevallen van armoede. Ook
hebben we de bijdrage voor leerlingen
tijdelijk verhoogd.




Winterhulp voor Viktoria

Stel je voor. Je hebt vier kinderen, maar om ze te voeden moet je
schulden maken. Niemand kijkt naar je om en je weet niet hoe het
verder moet. Hoe is het om die omstandigheden Kerst te vieren?

Viktoria woont met haar gezin in
Tamaseu, Roemenié. Viktoria is een
prachtige naam, maar haar omstan-
digheden tonen het tegenovergestel-
de. Samen met haar man moeten ze
leven van kinderbijslag en zijn werk
als dagloner; een minimaal inkomen.
Als ze naar de winkel gaan voor de
dagelijkse inkopen, moeten ze vaak
op rekening kopen, waardoor Viktoria
schulden opbouwt. Hierdoor is het
bijna onmogelijk om haar vier

kinderen te onderhouden, waaronder
een gehandicapte dochter. Je begrijpt
dat de Kerstperiode een koude en
donkere tijd voor haar is

Gelukkig nam de lokale dominee hun
zorgen wel serieus en meldde hen
aan voor de familiehulp van Oradea.
Daar zijn we blij mee! Want met dit
project zoeken we samen naar
mogelijkheden om uit de negatieve
spiraal te geraken.



Bekijk de
videoboodschap
van Viktoria!
Bijzonderenoden.nl/

roemenie

Familiehulp

Met de familiehulp worden gezinnen
verder geholpen in hun zelfredzaam-
heid. Samen met de begeleider worden
de mogelijkheden geinventariseerd en
benut. Gezinnen krijgen drie jaar de tijd
om hun levensomstandigheden te

“Jullie steun helpt
enorm, vooral in de
winter als er minder
werk en inkomen is.”

ontwikkelen met behulp van het project.

Daarbij ontvangen ze ook diaconale en
pastorale hulp. Uiteraard zitten daar
ook voedselpakketten bij. Rondom het
Kerstfeest krijgen ze altijd wat extra’s.

PROJECT IN HET LICHT

Viktoria: “lk heb vooral melk nodig voor
mijn gehandicapte dochter. Jullie steun
helpt enorm, vooral in de winter als er
minder werk en inkomen zijn. Het
voedsel en de luiers zijn voor ons
onbetaalbaar! De kinderen houden heel
erg van de macaroni. En ik ben blij met
de suiker, olie en het meel, zodat ik eten
kan maken. Met de briketten houden
we de kou uit ons huis.”

Ze wonen bijeenkomsten bij waar ze
met andere gezinnen kunnen sparren.
Hierbij worden ze voorgelicht over
belangrijke thema’s, zoals gezond-
heid, opvoeding, verslaving, enzo-
voorts. Hierover krijgen ze ook lectuur
mee naar huis. Bovendien krijgen
kinderen de mogelijkheid om onder-
wijs te volgen.

Het programma is best streng. Omdat
er heel veel aanvragen zijn, worden
alleen gemotiveerde deelnemers
opgenomen in het programma. Zo
zijn we verzekerd dat de gelden goed
besteed worden.

Viktoria

Hoe zal het verder gaan met het
gezin van Viktoria? De dominee
bezoekt haar regelmatig, maar ze
kan haar zorgen nog moeilijk over-
eenstemmen met Gods bestaan. We
ervaren dat woorden tekortschieten
en daarom proberen we het maar
met daden te doen. We hopen en
bidden dat Gods Geest in haar gezin
wil werken, zodat Viktoria’s naam
weer tot recht mag komen.

Voor elk die in het duister dwaalt,
verstrekt deze zon een helder licht.

Winterhulp voor Viktoria

Tijdens de decembermaand vragen
we aandacht voor familiehulp in

Roemenié. We willen in de komende
periode meerdere gezinnen steunen
om uit de negatieve levensomstan-

digheden te geraken.

Hoeveel weken wilt u
een moeder, zoals
Viktoria steunen?

1 week
€15,-

2 weken
€ 30,-

1 maand
€ 60,-

Ga naar bijzonderenoden.nl/
roemenie. Of doneer op
NL52 INGB 0000 3074 47
onder vermelding van
Familiehulp in Roemenie




nieuws // acties

BEZOEK UIT NEPAL

In oktober kregen we bezoek van Raju Adhikari. De ge-
meenten van Enkhuizen en Berkenwoude hebben hem
gastvrij ontvangen zodat hij iets mocht delen over zijn leven
onder vervolging in Nepal. Het waren indrukwekkende
avonden. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid!

YTy

Belastingregels voor giften

Overweegt u om nog een eindejaarsgift te schenken? U
mag uw giften tot 10% van uw (jaar)inkomen aftrekken van
uw belastbaar inkomen. Een mooie manier om uw ‘tienden’
te geven. Als u giften vastlegt in een overeenkomst, is het
belastingvoordeel nog groter. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Bijzondere Noden.

Nalatenschappen

Heeft u wel eens overwogen om het werk van Bijzondere
Noden op te nemen in uw testament? Als ANBI-stichting zijn
we volledig vrijgesteld van erfbelasting. U kunt de mogelijk-
heden met uw notaris bespreken of kijk voor meer informa-
tie op bijzonderenoden.nl/testament.

Volg Bijzondere Noden @J
op Instagram

bijzonderenoden.nl/nieuwsbrief

12

"Geeft gij hun te eten”

De RD-actie van het Reformatorisch Dagblad is
deze winter bestemd voor het werk op Cuba door
Spaanse Evangelische Zending, Open Doors en
Bijzondere Noden. In de loop van de komende
weken leest u enkele verhalen over onze projec-
ten onder de meest kwetsbaren op Cuba.

J. Boeder en M.J. Ruissen 3
(eindredactie) L qE amvld,

VOO0 Gody hegi
|n 365 StUkjeS Volg je het e LT B rl\-o'lr-‘j-:nl-

leven van David. Bij elk

stukje staat een bijbelgedeelte, psalm en
vraag. Het boekje verschijnt begin 2025, maar
is nu al te bestellen op bijzonderenoden.nl/
webshop. De opbrengst is bestemd voor de
Vervolgde Kerk

DANK VOOR UW BETROKKENHEID
IN DE COLLECTES!

Vele gezinnen en gemeenten hebben bijgedragen
aan onze najaarscollecte. Hartelijk dank voor uw
steun! Hiermee draagt u bij aan de levensomstan-
digheden van vrouwen in projecten van de Zending
en Bijzondere Noden.

Er was veel meeleven met de overstroming in
zustergemeente Rock Valley. Bijzondere Noden
heeft de donaties naar Rock Valley overgemaakt.

Samen met het deputaatschap Bijbelverspreiding
hielden we de Paascollecte. De opbrengst van

€ 46.000,- gaat onder andere naar steun aan de
(ondergrondse) kerk in het Midden-Oosten en de
vertaling van reformatorische lectuur. Hartelijk
dank dat u dit mogelijk heeft gemaakt!



Doe jij mee aan de kleurwedstri

et onze kleurwedstrijd? Hang Bijzondere Noden
n foto op. Houttuinlaan 7

3447 GM woerden

Doe je mee M

hem thuis aan de muur en stuur e€
De winnaar mag zelf een boek vit onze
webshop kiezen. Insturen kan tot 1 januari

naar info@bijzonderenoden.nl



gemeente aan het woord

Diaconaat is meer dan collecteren. In elk nummer bezoeken we een gemeente
die diaconaat op een praktische manier vormgeeft. Vandaag bezoeken we
jv-leidster Corrine Beelen van de gemeente Genemuiden.

Aan het einde van een lange dag kunnen ze
niet meer op hun voeten staan. Maar toch zie
je nog hun ogen glimmen en vragen ze:
“volgend jaar weer?”

Aan het woord is Corrine Beelen, jv-leidster in
Genemuiden. Samen met de jongeren zet ze
zich in om haar naaste dichtbij én ver weg te
dienen. Samen met ouderling Polinder licht ze
toe hoe ze dat aanpakken in Genemuiden.

Polinder: “Als kerkenraad selecteren we jaarlijks
een deputaatschap dat we willen steunen. In de
afgelopen periode steunden we Bijzondere
Noden. Zij hebben in Zimbabwe een onderwijs-
project voor dove en blinde jongeren. Alle
jeugdverenigingen doen mee om geld te
verzamelen voor het goede doel.

Corrine: We organiseren graag iets wat ons ook
als gemeente verbindt. Denk aan een fietstocht
of een zangavond. Vooral de gemeentemaailtijd
is heel mooi om te verzorgen! Met behulp van
heel veel mensen, waaronder de lokale slager,
organiseren we een maaltijd voor de ouderen in
de gemeente. Zo hebben we een Afrikaans
diner georganiseerd, dat door onze jongeren
werd opgediend. Een hele mooie avond, waarbij
we iets konden betekenen voor de naaste
dichtbij én ver weg. Vooraf oefenen we natuur-
lijk even met onze jongeren. Dan is alles een
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beetje spannend, maar daarna worden ze echt
opgetogen en voelen ze zich gezien: ze hadden
al de hele dag gesjouwd, bediend, afgewassen
en opgeruimd. Daarna konden ze nauwelijks
meer op hun benen staan. Maar dan toch zie je
hun ogen glimmen en vragen ze: “Volgend jaar
weer?”

"We hoeven niet naar grote
dingen te zoeken: het kleine
kan ook gezegend worden
tot redding van één ziel!"




"We organiseren graag iets wat ons
ook als gemeente verbindt. Denk aan
een fietstocht of een zangavond.
Vooral de gemeentemaaltijd is heel
mooi om te verzorgen!”

Polinder: Mevrouw Kranendonk-Gijssen heeft
prachtige presentaties verzorgd over het
project in Zimbabwe. Tijdens de maaltijd, maar
ook tijdens jongerenavonden vragen we een

spreker die iets kan vertellen over het actiedoel.

Zo komt het project écht tot leven.

Corrine: Als ik dan luister, denk ik bij mezelf:
wat zijn we bevoorrecht! En wat doen we
daarmee? Als ik de verhalen lees over
Noord-Korea, waarbij één enkele Bijbelbladzij-
de wordt doorgegeven en tot zegen mag zijn...

dan vraag ik me af: zijn wij ons bewust van
onze zegeningen? Het verenigingsseizoen
begint weer. Daar kan ik best tegenop zien: wat
is het onmogelijk om het Woord aan het hart
van onze jongeren te leggen. En tegelijkertijd:
we hoeven niet naar grote dingen te zoeken:
het kleine kan ook gezegend worden tot
redding van één ziell

Ook benieuwd wat u als gemeente kan
ondernemen voor Bijzondere Noden?
Kijk op bijzonderenoden.nl/gemeenteproject.



voorlichter schrijft

VOORLICHTER VOOR HET VOETLICHT

Anoniem

et wordt nog stiller in de zaal. ‘Stel dat ik geboren was in dat land?” Een JV-avond is daar ondenk-
baar. Een kerkdienst helemaal. Maar toch hebben die christenen er veel voor over om iets van
Gods Woord met elkaar te delen.

We hebben het over Noord-Korea. Aan de hand van foto’s proberen we een voorstelling te maken hoe het
is om daar te wonen. Om de leider van het land te moeten dienen als je god. Soms gaat het ons voorstel-
lingsvermogen te boven. Ik vertel het verhaal van twee christelijke jongeren die elkaar op een bijzondere
manier ontmoetten. Het maakt veel indruk. Aan het eind van de avond komen nog een paar jongeren naar
me toe. Ze vertellen dat ze hun eigen geloofsvrijheid nog niet eerder zo ervaren hadden. Vol indrukken
gaan ze naar huis.

Een aantal maanden later. Ik lees een jongerenblad. Ineens valt mijn blik op het verhaal van de twee
jongeren uit Noord-Korea. Bijzonder! Het had onze jongeren tot nadenken gezet en ze hadden dit verhaal
verder verspreid. Daarom vind ik het zo mooi om voorlichting te geven: het verhaal vertellen over die ander
die niet in vrijheid leeft. Om onszelf in onze ‘comfortzone’ tot nadenken te zetten. Maar vooral om te mogen
vertellen wat God doet en hoe Hij dwars door alles heen Zijn kerk vergadert.

Onze agenda

09 november Amersfoort 28 november Tholen

09 november Puttershoek 28 november Opheusden
09 november Utrecht 28 november Scherpenisse
13 november Gouda 03 december Kesteren

15 november Terwolde de Vecht 07 december Opheusden
19 november Rijssen-Zuid + Noord 09 december Nieuwerkerk
27 november Doetinchem 12 december Meliskerke

Vraag ook een voorlichting aan via bijzonderenoden.nl/voorlichting



